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Sankt Meerdes-Gedanke

I Von Katharina Schaaf

,,Sankt Meerdes wor en goode Mann"
singendie Kenner jetzt.
Wat mir vom Meerdes sonst noch han,
dovon wierd häi geschwätzt:

A get stets säine Name her
fier Gaumeschmaus on su.
Die Meerd.esgäns met Appelschmeer
micht zor Zäit satt on fruh!

Die,,Meerdesknoll' em Meerdeszoch
alljährlich Freud enffacht,
e'ulkisch Brauchtum emmer noch
än der Novembernacht,

Dämm Meerdesfeuer, Meerdesweck
o4 och der. Meerdesbir
get dä St. Meerdes wat e' Gleck -
em Vurlaut Ehr on Zier!

Bäi der Meerdesgäns-Esserei
wierd leider oft vergeß -
war an dämm goode Meerdes häi
su huh on heilisch es,

Doch einer kann dozo wat sohn:.
,,Ich weiß', reeft dä klein Häns:
,,St. Meerdes es dä Schutzpatron
von denne Meerdesgäns! "
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